
Jaarverslag 2021 
 
Ook in 2021 waren we onderweg. We waren op reis naar onze eeuwige bestemming. 
Weer een jaar dichterbij… Voor een van onze leden werd die bestemming in het 
achterliggende jaar bereikt en vele anderen hebben het bericht ontvangen dat een 
van hun dierbaren en/of bekenden op die bestemming is aangekomen. Wat een 
verdriet om iemand in ons leven te moeten missen! Laten we daarmee vooral naar 
dé Trooster gaan. We belijden dat er twee mogelijkheden zijn en een grotere 
tegenstelling is niet mogelijk: de zaligheid en de rampzaligheid. De zalige 
bestemming is het Vaderhuis, waarvan De Heere Jezus Zelf zegt dat in het huis van 
Zijn Vader vele woningen zijn (Johannes 14:2). En Hij meent het. Gelooft u dat ook? 
Gelooft u dat er plaats genoeg is? De Spreukendichter zegt dat in de veelheid van de 
onderdanen de heerlijkheid van de Koning ligt (Spreuken 14:28). Zou God dan 
tevreden zijn met een enkeling? Komt Gods heerlijkheid dan openbaar in een bijna 
lege hemel? Legt hier uw vinger eens bij en gebruik het als pleitgrond en dat niet als 
rechthebbende, maar als schuldige. De hemel wordt bewoond door tollenaren en 
zondaren. Door mensen uit de wegen en uit de heggen, door daklozen, door 
bedelaars. ‘Opdat mijn huis vol worde’, zegt Jezus Zelf (Lukas 14:23). Maar gaat het  
in de hemel dan om het bewonen van een huis? Ja ook, want het is een gave van 
God. Maar natuurlijk zal de aandacht gericht zijn op Degene die dit alles verdiende, 
op de Borg en Middelaar, waarop alle hemelbewoners hun vertrouwen stelden, de 
Zoon van God. Hij is hét Fundament onder ieder huisje in de hemel. Daarom hebben 
de bewoners allemaal, een voor een, geschuild achter Zijn bloed. Want in Zijn bloed 
is kracht, in Zijn bloed is genezing, in Zijn bloed is reiniging van alle zonden. Zij 
weten van genade. De weg daarnaar toe is niet altijd makkelijk, het wordt niet voor 
niets vergeleken met de woestijnreis van het volk Israël. Voordat Mozes sterft, 
spreekt hij het volk toe. ‘Hebt goede moed en vreest niet en verschrikt niet voor hun 
aangezicht; want het is de Heere, uw God, Die met u gaat. Hij zal u niet begeven, 
noch u verlaten’ (Deuteronomium 31:6). Reist u ook zo uw leven met Hem? Dan 
hoeft u niet bang te zijn voor de toekomst! Dan is uw bestemming zeker: het 
hemelse Kanaän! 
 
Commissie Joustra 
Op 5 februari 2021 trok een golf van opwinding door adoptieland toen de 
bevindingen van de commissie-Joustra naar buiten kwamen inzake het onderzoek 
naar de interlandelijke adopties in de periode 1967 tot 1998 en de consequenties 
daarvan. Geconcludeerd werd dat bij interlandelijke adoptie structurele misstanden 
hebben plaatsgevonden en dat de overheid niet effectief ingreep, hoewel zij wist dat 
zich rond adopties in deze periode tal van misstanden voordeden. Besloten werd tot 
een opschorting van interlandelijke adopties. Schokkend was het om dit bericht te 
vernemen. Dit geldt natuurlijk allereerst voor geadopteerden. Wat een pijn en 
onzekerheid zal (opnieuw) worden gevoeld. Dit had nooit mogen gebeuren! Als 
bestuur erkennen wij het leed dat hierdoor is ontstaan. Ook geboorteouders en 
adoptieouders worden door dit nieuws getroffen. 
Dit eiste de aandacht op van het bestuur: een besloten bijeenkomst met de 
commissie, een gesprek met de minister, het formuleren van een officiële reactie, 
het reageren op mediaverzoeken, het lezen van vele artikelen die er verschenen in 
allerlei media, het schrijven van een opinieartikel, enzovoorts. Daarnaast besloot het 
bestuur om een tweetal (online-)bijeenkomsten te organiseren: een avond met de 
volwassen geadopteerden en hun adoptieouders én een avond met adoptieouders die 
nog in een procedure zitten of een procedure zouden willen starten.  



Namens de overheid werden bijeenkomsten georganiseerd waarbij 
belangenorganisaties van geadopteerden en adoptieouders en het ministerie van 
Justitie en Veiligheid, bij elkaar kwamen om te praten over de inrichting van een 
Expertisecentrum interlandelijke adoptie. Blij zijn wij dat Martin van Dam onze 
vereniging bij al deze bijeenkomsten vertegenwoordigt. 
 
Gezinsuitbreiding  
Voor zover ons bekend, kwamen binnen onze vereniging dit jaar vijf kinderen aan, 
namelijk uit Hongarije (Hédi, Brendon en Leila) en Zuid-Afrika (Ella en Elijah). Allen 
van harte Gods zegen toegewenst bij de opvoeding! 
 
Overleden 
‘Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, 
spreekt de HEERE. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn 
wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten.’ (Jesaja 55: 
8 en 9). Deze tekst stond op de rouwkaart van Harm Talen, lid van onze vereniging. 
Harm overleed op 15 juli 2021 in de nog jonge leeftijd van 52 jaar. Wij willen 
Jeanette, Rayhen en Jim Boaz condoleren met het overlijden van hun man en vader. 
We wensen hen ook sterkte en van harte Gods ondersteuning toe voor de toekomst.  
 
Ledenvergaderingen 
Op woensdagavond 7 april vond de voorjaarsbijeenkomst plaats. Door de 
coronacrisis gebeurde dat deze keer online. Esther Groenewegen hield een mooie 
lezing over het onderwerp ‘Als hechten niet vanzelf gaat’. Esther Groenewegen is 
internationaal spreker, auteur, ervaringsdeskundige en expert 
hechtingsproblematiek.  
Op zaterdag 6 november was het weer mogelijk om in Gouda bij elkaar te komen. 
Dat was voor de laatste keer in het voorjaar 2019. Dit kwam niet alleen door de 
coronacrisis maar ook door de jubileumbijeenkomst die in het najaar 2019 in 
Woudenberg werd georganiseerd. Jeroen Jansen, directeur van Wereldkinderen, 
vulde de middag over het onderwerp ‘adoptie in de actualiteit’. Het was niet zo druk 
als gebruikelijk, maar het was fijn om elkaar na zo’n lange tijd weer te ontmoeten. 
Tijdens deze bijeenkomst vond ook een bestuursverkiezing plaats. 
Tijdens beide bijeenkomsten vond een huishoudelijk gedeelte plaats, met daarin een 
aantal standaard agendapunten zoals ‘notulen’ en ‘jaarverslagen’. Door de leden 
werd over geen enkel onderwerp een vraag en/of opmerking geplaatst. 
 
Regiobijeenkomsten 
Ook het aantal regiobijeenkomsten was in dit coronajaar minder dan gebruikelijk. Op 
dinsdagavond 18 mei 2021 kwamen we bij elkaar tijdens een gezamenlijke 
regiobijeenkomst die online was georganiseerd door de regio Zeeland. Ook de regio’s 
Apeldoorn en Capelle aan den IJssel waren uitgenodigd om aan te sluiten. Na de 
opening werden de aanwezigen in drie groepjes verdeeld en iedereen ging met z’n 
eigen regio in gesprek over het wel en wee van de gezinnen. Daarna kwam Hanneke 
Schaap-Jonker aan het woord over het onderwerp ‘Adoptie, hechting en geloof’. Dr. 
Hanneke Schaap-Jonker is psycholoog en theoloog en werkt als rector van het 
Kennisinstituut christelijke ggz voor Eleos en De Hoop ggz. 
 
Daarnaast werden nog bijeenkomsten georganiseerd in Apeldoorn, Capelle aan den 
IJssel en Tholen/Rilland. Leden kwamen bijeen om te praten over allerlei 
adoptiegerelateerde onderwerpen, waarbij ontmoeting een grote rol speelt. 
 



In Apeldoorn hebben Tom en Gerianne van de Kolk in februari een online-avond 
gevuld over hun reis naar Shaine. In september werd door middel van gesprekstafels 
nagedacht over een drietal onderwerpen: rootsreizen, zelfbeeld en identiteit en 
acceptatie van adoptie. 
 
In Capelle aan den IJssel werd in het najaar gesproken door Elisabeth Verschuure 
over het thema ‘Op weg naar het Vaderland’. Elisabeth was 43 jaar geleden geboren 
in Libanon en werd geadopteerd. 
 
In de regio Zeeland werd op een avond in september nagedacht over de impact van 
het rapport van de commissie Joustra. Daarnaast werd van gedachten gewisseld 
over allerlei vraagstukken die rondom adoptie kunnen spelen, zoals de aandacht voor 
de adoptiedag en de plaats van de biologische familie in het gezin. 
 
Ledental 
Dit jaar konden we vier nieuwe leden inschrijven. Helaas hebben vijf leden hun 
lidmaatschap beëindigd. Hierdoor wijzigde het aantal leden van 170 begin dit jaar 
naar 169 aan het einde van het jaar. 
 
Donateurs 
Dit jaar hebben we 2 nieuwe donateurs mogen inschrijven. Hetzelfde aantal aan 
opzeggingen heeft ons echter bereikt. Onze vereniging telt nog steeds 25 donateurs, 
waaronder 11 kerkenraden. Daarnaast ontving de vereniging 19 (eenmalige) giften 
van kerkenraden. Alle leden ontvingen begin dit jaar een digitale brief met het 
verzoek deze door te sturen naar hun eigen kerkenraad en dat heeft hier en daar 
wat giften opgeleverd. 
 
Bestuur 
Het bestuur kwam dit jaar vijf keer bij elkaar en dat deden we steeds online in 
verband met de coronamaatregelen. Ondanks de beperkingen van deze wijze van 
vergaderingen, hebben we toch goed met elkaar van gedachten kunnen wisselen en 
besluiten kunnen nemen. 
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst werd afscheid genomen van bestuurslid Elsemarie 
Kleppe. Ze heeft bijna vier jaar in het bestuur gezeten. Ze werd bedankt voor al het 
werk dat ze binnen de vereniging heeft verricht, met name voor de regio Zeeland, de 
bibliotheek en de jubileumbijeenkomst in 2019. Voor deze vacature heeft het bestuur 
helaas geen kandidaten uit de regio Zeeland bereid gevonden. Elsemarie werd 
opgevolgd door Carola Vos, die door de algemene vergadering tijdens de 
najaarsbijeenkomst werd gekozen. 
 
Commissie A Dieu 
Adieu organiseerde in januari een online-avond waarbij naar voren kwam dat dat 
door adoptiejongeren verschillend wordt aangekeken tegen het terugkeren naar je 
geboorteland. In september stond een barbecue op het programma, waarbij ruim 
gelegenheid was om met elkaar te praten. Per activiteit komen ongeveer 7 
adoptiejongeren. Het is erg mooi om te zien dat in een behoefte wordt voorzien. 
Hopelijk groeit het aantal gasten de komende tijd. 
 
Oppascommissie 
De oppascommissie bestaat uit zes adoptiemoeders waaronder bestuurslid Wijnie 
Brenkman, die de voorzittershamer hanteert. Ook dit jaar was de commissie rustiger 
dan andere jaren omdat de voorjaarsbijeenkomst online werd georganiseerd. Teuny 
Dey heeft de commissie verlaten. 



We zeggen haar dank voor het werk dat ze heeft gedaan voor de opvang van onze 
kinderen tijdens de bijeenkomsten in Gouda en ook voor de vier jaren daarvoor toen 
ze bestuurslid was. 
 
Adoptiecontact 
Dit jaar verscheen twee keer ons verenigingsblad ‘Adoptiecontact’. Nog steeds wordt 
geprobeerd de kwaliteit omhoog te brengen en dat is merkbaar! Dit jaar werden 
beide edities door drukkerij Verloop (opnieuw) niet bij iedereen bezorgd, omdat de 
adresseringen niet goed waren overgenomen. Het bestuur denkt na over een andere 
drukker. 
 
Adoptie Ouders Overleg / Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie 
Martin van Dam heeft zitting in het Adoptie Ouders Overleg (AOO), maar dat heeft 
een andere inhoud gekregen omdat de verenigingen nu rechtstreeks betrokken zijn 
bij overlegvormen met de overheid, met name als het gaat om de vorming van het 
Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie. 
 
Vertrouwenspersoon 
Onze vertrouwenspersoon, Peter Hoogendijk, ontving in 2021 geen meldingen. Het 
bestuur attendeert u nogmaals op het feit dat onze vereniging een 
vertrouwenspersoon heeft, al hebben wij de wens dat het niet nodig zal zijn dat van 
zijn diensten gebruik wordt gemaakt. 
 
Website 
Voor onze website is een nieuwe agendamodule ontwikkeld. De oude werkte niet 
meer consistent. Onze webmaster, Kuber van der Staaij, probeert de website zo 
actueel mogelijk te houden. 
 
Toekomst 
Het bestuur wil in 2022 nadenken over de toekomst van onze vereniging. Het aantal 
leden neemt al jarenlang af en het ziet er niet naar uit dat dit zo makkelijk zal 
veranderen. Daarom wordt nagedacht om onze vereniging nog aantrekkelijker te 
maken zodat leden zich langer verbonden voelen aan onze vereniging. Daarnaast 
hopen we in 2022 weer meer bijeenkomsten te organiseren omdat dit door de 
maatregelen in relatie tot het coronavirus in de afgelopen twee jaar beperkt is 
gebleven. 
 
Tenslotte 
Met dit jaarverslag verschaft het bestuur inzicht in het beleid en de resultaten van 
het afgelopen jaar. In alle openheid willen we verslag uitbrengen van de gang van 
zaken. Wij staan open voor suggesties, vragen en opmerkingen. Wij willen iedereen 
hartelijk bedanken die zich, op welke manier ook, heeft ingezet voor onze vereniging. 
Vooral dank aan God, want zonder Hem kunnen wij niets doen. 
 
 
Jaco Alderliesten, 
secretaris 


